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Beste lezer,  
Wij zijn wees geworden: we vierden de hemelvaart van de Heer en de beloofde 
Geest is nog niet gekomen, aldus volgend het bijbels ritme, 10 dagen later… 
‘Mijn grootvader was een weeskind. Hij was zwijgzaam over zijn kinder- en 
jeugdtijd. En wanneer wij door de landerijen wandelden kwam een enkele keer 
een wrange toon naar boven: zie, dit stuk land kwam mij toe, maar is me nooit 
toegewezen. Een enkele keer maar! Wij hebben hem gekend als een zachtaardige 
man die zielsveel hield van zijn echtgenote, hun kinderen, hun kleinkinderen. 
Het laatste bezoekje herhaalt zich nog in mijn herinnering. Aan de hand van mijn 
vader liepen we even binnen. Bompa lag op zijn bed, zijn sterfbed, en wuifde naar 
mij ten afscheid, à Dieu.’ 
Mensen kunnen zich verlaten voelen, in de steek gelaten, bedrogen door 
medemensen, door toekomstperspectieven, door het leven zoals wezen. Ook als 
gelovige kan men zich weleens als een wees voelen: God waar ben je. 
En Hij, Hij heeft de jammerklacht van zijn volk gehoord, zich naar zijn volk 
toegewend. Telkens weer mochten mensen op een of andere wijze ervaren hoe 
Hij zijn belofte vernieuwde, zijn trouw, zijn aanwezigheid. 
In gebed en waakzaamheid waren zij samen. Gebeurt het daar waar mensen in 
gebed vertoeven, samen zijn en wakend uit kijken, dat de Geest voet aan aarde 
krijgt, Hij de Trooster, de Parakleet, de Voorspreker, de Adem Gods. Is misschien 
grootvader, de eenvoudige gelovige man, die ook te vinden was in de 
samenkomst van medegelovigen, bezoek gehad van de heilige Geest en is hij alzo 
door zijn wees-zijn heen gegroeid tot een beminnelijk man, die beminnelijk 
omging met zijn omgeving, met zijn familie, met de natuur, die groeide in 
vergeving om wat hem was aangedaan? ‘Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij 
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies Hij over hen heen 
en zei: ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’’ (Joh.20,21-23) Raakt 
Jezus hier het krachtigste van de H. Geest in ons: vergeving? ‘à Dieu’ zei 
grootvader en ging vredig heen. 
Ik wens je een intens Pinksterfeest. Piet Coemans 

Wat altijd is geweest  
het waaien van de Geest,  
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van in het begin,  

wij ademen het in,  
Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak,  
het noodlot onderbrak  

 en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd, 

Hij zwaait ons toe en komt  
en zegt: Ik ben uw Vader. 

(Bernard Huijbers) 



 
Diensten Maastricht en omgeving: Pinksterfeest 
Wij komen samen: in kerk Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54 
Op zaterdag 4 juni 2022 voor de eucharistieviering om 15u00 
 

Parochie Eindhoven 
Diensten door het jaar (groene tijd) 
1ste zondag en 3de zondag van de maand: eucharistieviering om 10u30. 
2de zondag van de maand: dienst van Schrift en gebed om 10u30 
Elke donderdag: open kerk vanaf 10u30; middaggebed 12u00-12u30, waarna 
mogelijkheid voor gezamenlijke lunch (zelf mee te brengen) 
Maandelijks: bijbelgroep, leesgroep, oase,  … aanmelden gewenst; meer 
inlichtingen bij de secretaris. 
 

Landelijk 
Graag uw gebed voor de provinciale synode donderdag 2 juni. Naar traditie 
komen de geestelijken va beide bisdommen op de donderdag voor Pinksteren 
samen voor gezamenlijk overleg en ontmoeting.  

 

Veni sancte Spiritus 
Toch uw mensen. 
 
Als uw stem 
ons niet raakt, bezielt, 
in vervoering brengt,  
 

blijft alles bij het oude,  
dan zijn wij verloren 
 

– mensen zonder droom,  
mensen zonder toekomst,  
 leven is dan geen leven meer. 
 

Wend U tot ons,  
richt het woord tot ons,  
 

doorbreekt  
wat ons gevangen houdt,  
blokkeert, verlamt 
 

noem onze naam, 
bepaal ons krachtig  
bij onze bestemming  
 

opdat wij  blijven  
wie wij zijn 
 

O God, toch uw mensen,  
uw volk op weg naar uw Rijk. 
 

(Uit: ‘Mijn God, veertig geloofsmomenten’, Hans Bouma) 

 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans, Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
 

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters, O.L.Vrouwplein 
27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 
 

Oud-Katholieke parochie van 
de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 5622 PA 
Eindhoven tel: 040-2370777  
 Secretaris Feli Platzer  
www.Eindhoven.oudkatholiek
.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven  
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