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Beste lezer,  
Even nostalgisch!  
Ik loop door de velden en adem de geuren in: de tarwehalmen wiegen in een 
zachte bries, de gerst wacht op de maaier en in het hooiland duikelen de vogels. 
O heerlijk Haspengouw dat ons voedt. Het is alsof mijn jeugd herleeft, vol belofte, 
het is een moment waarop de dankbaarheid als sap omhoog stijgt, levenszin. Het 
is alsof ik hen weer ontmoet, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn 
buurman…  Ik en wij, wij en ik, want zonder wij geen ik, zonder ik geen wij. Zo zijn 
we aan elkaar gegeven, aan elkaar toevertrouwd. Reeds van voor de 
moederschoot waren zij er al, zo niet, ik was er niet geweest zoals ik ben, en zij, zij 
zouden geen vader-moeder zijn zonder mij. 
Wij mensen…. 
En of zij nu kleine schuren hadden of grotere maakten, en of zij nu arm waren of 
bij de miljonairs hoorden, of nu hun oogst karig was of zij een gigantische erfenis 
nalieten, wat maakte ons tot een ik en wij? Was het die twist onder de broers 
over de erfenis, een twist die zich afspeelde in de huiskamer naast de sterfkamer 
of was het het zacht gefluister dat als een litanie de dankbaarheid om dit leven 
bezong, staande rond hun stervende vader?  
‘’Ik breek mijn schuren af en bouw grotere; daarin vergaar ik dan al mijn graan en 
goederen en ik zal zeggen tot mijn ziel: ziel, je hebt veel goederen liggen voor vele 
jaren; rust uit, eet, drink en wees vrolijk! Maar dan zegt God tot hem: stuk 
onverstand!”* 
Leven van in den beginne, een wij tot ik, ik onlosmakelijk verbonden met wij, aan 
elkaar ten leven geven. Het vraagt oefening om niet in zichzelf te kruipen, om 
schuren te bouwen waar ramen een frisse wind binnen laten, om zichzelf in 
wezen niet te verliezen. Zo zegt het spreekwoord toch: het zijn sterke schouders 
die de rijkdom kunnen dragen! En rijkdom is zo divers, zo aantrekkelijk, zo 
verleidelijk: bezit, aanzien, macht…! 
‘Trekt dan aan, als heilige en geliefde uitverkorenen van God een bramhartig 
innerlijk, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld waar mee ge 
elkaar kunt verdragen en begenadigen als iemand tegen iemand een grief heeft; 
zoals ook de Heer u heeft begenadigd, zo ook gij. En voegt bij dit alles de liefde… 
en weest dankbaar… en al wat ge doen zult in woord of in werk, laat alles zijn in 
de naam van de Heer Jezus en dankt God de Vader door hem.’** 
En we kunnen ons de vraag stellen: aan wie dank ik mijn bestaan, wie gaf mij 
richting, en wie ben ik voor jou die toekomst zijt, waar streef ik naar? 
En bidden: 
God onze Vader, 
Bevrijd ons hart van dit vreemde verlangen  
om altijd méér te bezitten,  
altijd méér te zeggen te hebben,  
altijd meer geëerd te worden. 
Bevrijd ons tot waarachtig leven,  



vriendschap met elkaar, vrede en vreugde.*** 
Ik wens je een goede wij, groeiend in inzicht van wat leven kan zijn. 
Piet Coemans 
 
*Naardense Bijbel: uit Lucas 12,13-21 
** Naardense Bijbel: uit Kolossenzen 3,12-17 
*** Bisschop Paul Schreurs in: Christen worden met Lucas 
 
Diensten Maastricht en Oostheuvel  
Welkom voor de eucharistieviering zaterdag 30 juli 2022 om 15u00 
 

Zondag van de rijke dwaas 
Ik en jij en wij 

waar lopen wij samen  
naar toe…! 

Lezingen Kolossenzen 3,12-17 
Lucas 12,13-21 

 

 
Volgende dienst: zaterdag 27augustus om 15u00 
De diensten gaan door in de kerk van Lafelt, Ierskruisstraat 54 Riemst (B).  
Na de dienst zijn we uitgenodigd voor een kopje koffie in Oostheuvel, woon-, dag- 
en arbeidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking ( Covida-
Oostheuvel) 
 
Parochie Eindhoven 
Diensten door het jaar (groene tijd) 
1ste zondag en 3de zondag van de maand: eucharistieviering om 10u30. 
2de zondag van de maand: dienst van Schrift en gebed om 10u30 
Elke donderdag: open kerk vanaf 10u30; middaggebed 12u00-12u30, waarna 
mogelijkheid voor gezamenlijke lunch (zelf mee te brengen) 
Maandelijks: bijbelgroep, leesgroep, oase,  … aanmelden gewenst; meer 
inlichtingen bij de secretaris. 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans, Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
 

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters, O.L.Vrouwplein 
27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 
 

Oud-Katholieke parochie van 
de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 5622 PA 
Eindhoven tel: 040-2370777  
 Secretaris Feli Platzer  
www.Eindhoven.oudkatholiek
.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven  
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