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Onderhoud 

Het is een wonderlijk gebeuren, om net voor de 

zomermaanden de kerkdeuren te sluiten voor groot 

onderhoud. Enerzijds zijn we blij dat het eindelijk gebeurt, 

anderzijds is het jammer dat de kerk hiervoor dicht gaat. 

Nou ja, dicht… De kerk is dagelijks open, maar dan 

alleen voor het bouwbedrijf Moeskops, dat de 

werkzaamheden uitvoert. En niet voor de parochianen, 

die deze maand op een andere wijze en op andere 

plaatsen hun geloof vieren.  

Het noodzakelijke onderhoud aan ons gebouw en aan de 

kerkruimte brengt me bij het noodzakelijke onderhoud 

van de ziel – dat is toch wat we doen als we samen ons 

geloof vieren? We zijn in deze tijd na Pinksteren 

voldoende toegerust om zelf voor dit onderhoud te 

zorgen. De Heilige Geest bezielt ieder van ons op het 

feest van Pinksteren, ieder die hart en ziel daarvoor 

opengestelt. Dat is niet iets eenmaligs, dat is jaar in jaar 

uit een intens gebeuren en door het jaar heen kan de 

kracht van de Heilige Geest je ook zeker overkomen.  

Want elkaar verstaan, ieder in onze eigen taal, met onze 

‘eigen-aardigheden’, het is niet zo eenvoudig - het is 

vrijwel onmogelijk om dit op eigen kracht te doen. 

Daarvan zien we de sporen in onze wereld, want het gaat 

geregeld ernstig mis waar mensen geheel op eigen 

kracht bouwen. Maar met de kracht van boven raken we 

goed op weg naar een bewoonbare wereld. En als we 

dan daarbij ook persoonlijk investeren in tijd, geduld, 

trouw en wijsheid – om maar wat vruchten van de Geest 

te noemen – wordt ons innerlijke leven én ons kerkelijk 

leven goed onderhouden en wordt het echt iets moois.  

Een mooi kerkgebouw is heel erg fijn. We hebben er lang 

naar uitgekeken en we zijn dankbaar voor alle inzet, 

financieel en materieel, die we hiervoor mochten 

ontvangen. Maar een geestelijk gezonde en krachtige 

gemeenschap, dat is waar we echt op inzetten voor onze 

parochie. Daarvoor is permanente inzet nodig, 

persoonlijk en gezamenlijk. Werk in uitvoering, dus! 

Hierbij hebben we nog een bijzondere vraag: was u in 

deze periode elders te gast in een viering en wilt u hier 

wel iets over vertellen? Dan is uw tekst van harte welkom 

voor publicatie in de volgende nieuwsbrief en kunt u dit 

toesturen aan leonie.vanstraaten@okkn.nl Deadline 

kopij: 22 juni 2026.  

Assisterend pastoor Leonie van Straaten 

 

 

Parochie 
 

In memoriam: Moor Gerstel  

 
Op 9 mei is onze oudste parochiaan Moor Gerstel op 97-

jarige leeftijd rustig ingeslapen. Hij verlangde naar het 

levenseinde, want het leven was door allerlei 

ongemakken erg zwaar geworden. Wij zijn blij voor hem, 

dat hij is opgenomen bij onze God in Licht en Liefde. We 

namen samen met zijn dochter en haar gezin, enkele 

kennissen en vrienden en onze parochianen afscheid in 

een Dienst van Schrift en gebed. Omdat Moor zijn eigen 

verbinding met de Katholieke Apostolische 

Gemeenschap had behouden en zijn dochter en haar 

gezin ook lid zijn gebleven van deze gemeenschap, was 

het een afscheid waarin zowel deze traditie als onze 

eigen Oud Katholieke traditie hoorbaar was. We hebben 

hem samen naar de begraafplaats gebracht, waar hij bij 

zijn vrouw Coby en naast hun zoon Morits op een mooie 

plaats begraven is. We mogen ons Moor herinneren als 

een wijs man, met veel levenservaring en – toen hij nog 

niet zo oud was dat het leven zwaar werd – een 

twinkeling in zijn ogen.  

 

Voortgangsbericht MJOP: in juni is onze kerk 

dicht! 

Op woensdag 6 mei was de startvergadering met Bureau 

Lakerveld, dat namens de Landelijke Kerk het 

Meerjarenonderhoudswerk voor onze parochie in kaart 
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heeft gebracht en nu de werkzaamheden begeleidt. We 

hebben de opdracht aan Bouwbedrijf Moeskops in 

Bergeijk inmiddels bevestigd en zij starten op donderdag 

28 mei met het leegruimen van de kerkruimte. De 

vloerbedekking in de kerk wordt vernieuwd en alle muren 

in het gebouw die nu geschilderd zijn, worden opnieuw 

geschilderd. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is het werk 

dus begonnen. We hopen op een goed verloop met 

weinig complicaties. Onze parochiaan Ruud Roelofs zal 

met zijn deskundige blik het proces volgen, we zijn 

dankbaar dat hij dit als vrijwilliger op zich wil nemen. 

 

Collectes parochie en maandelijkse 

uitgangscollecte juni 

Nu de kerk dicht is gaan de fysieke collectes niet door en 

dat is heel jammer voor onze parochie én voor de 

landelijke kerk. Daarom toch een berichtje, om u er even 

aan te herinneren dat u de collecte ook kunt overmaken. 

We zijn u zeer dankbaar als u dat doet, maar vermeld er 

dan wel duidelijk bij waarvoor het geld bestemd is. Ofwel: 

collecte parochie ofwel uitgangscollecte. In de maand juni 

is de uitgangscollecte bestemd voor onze Filipijnse 

priesterstudent Glorry Sarabia. Het rekeningnummer 

vindt u onderaan deze nieuwsbrief bij de ‘Belangrijke 

gegevens’. Hartelijk dank! 

 

 

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst 

In de maand juni zijn er diensten op: 

Zaterdag 13 juni om 14u00 

Zaterdag 11 juli om 14u00 

De vieringen vinden plaats in de kerk van Lafelt-Riemst, 

Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst België. 

Na de dienst is er ontmoeting en koffie in Oostheuvel. 

Emeritus pastoor Piet Coemans 

 

 

Landelijke kerk 
 

Summerschools juli 2026 

Misschien heeft u dit in de vorige editie van onze 

nieuwsbrief ook al gelezen, maar we vestigen ook in 

deze brief graag uw aandacht op de summerschools van 

het Oud Katholieke Seminarie, die een uitstekende kans 

bieden om onze kerk grondiger te leren kennen. Want 

ook deze zomer weer volop de kans om zich te verdiepen 

in de geschiedenis, spiritualiteit en liturgie van de Oud 

Katholieke Kerk de twee weken summerschool, ieder met 

een eigen programma: 

5 = 10 juli 2026: Introductiecursus in Oud Katholieke 

Theologie, Geloof, Geschiedenis en Praktijk 

12 – 17 juli: Verdiepingscursus oecumenische 

katholiciteit: het Oud Katholieke getuigenis 

Als u zich afvraagt: ‘Is dit iets voor mij?’ Dan is het 

antwoord misschien wel ‘Ja’! 

Voor verdere informatie kunt u gerust contact zoeken met 

Prof. Dr. Peter-Ben Smit, ons bekend als Oud-Katholiek 

priester van ons bisdom. Hij organiseert en begeleidt de 

‘summerschools’ en is te bereiken via: p.b.a.smit@uu.nl 

 

 

Kerk in stad & regio  
 

Regenboogviering op zaterdag 13 juni in de 

Dommelhoefkerk 

Van 13-21 juni is er in Eindhoven de prideweek: United 

we stand! Vanuit verschillende kerken is het initiatief 

ontwikkeld om bij de start van de week, voorafgaand aan 

de parade, op zaterdag 13 juni om 10.30 uur in de 

Dommelhoefkerk (Dommelhoefstraat 1A) een 

regenboogviering te houden. Onze parochie draagt dit 

initiatief een warm hart toe en we worden in de 

voorbereiding vertegenwoordigd door Nicoline van de 

Ven. Het bericht dat hierover uitgaat is als volgt: 

‘Een kerkdienst om te vieren dat we allemaal welkom zijn 

zoals we zijn! Samen vieren we de kracht van 

gemeenschap die iedereen werkelijk en onvoorwaardelijk 

accepteert. Een signaal dat de hele regenboog welkom is 

in onze kerken, een klein moment van bezinning voordat 

het Pride feest losbarst! Na de viering van ongeveer een 

uur is er koffie en thee met wat lekkers. Wie wil kan 

daarna aansluiten om bij de Pride Parade te staan en 

samen een positief geluid te laten horen! Samenwerking 

tussen verschillende kerken in Eindhoven, georganiseerd 

door LHBTI+ leden.’ 

We zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten! 

 

Luchthavenpastoraat: Non 

In de aankomsthal stond een non. Een opvallende 

verschijning in haar zwarte habijt. Ik sprak haar aan. Ze 

wachtte op een vlucht uit Dublin, daar zaten familieleden 

van haar medezusters in, die op bezoek kwamen. Ze 

vertelde over haar congregatie. Ik zei dat ik 

luchthavenpastor ben. Ze zei, maar u bent niet katholiek, 

dat voel ik meteen aan. Ik zei dat ik dominee in de PKN 

ben. Ik vertelde over de gebedsruimte. Die wilde ze wel 

zien, ze had nog tijd. We gingen naar boven, en ze 

bekeek de gebedsruimte. Ze zag meteen de tafel met 

bijbels. O wat leuk bijbel in gewone taal. Mag ik daar één 

van meenemen? Natuurlijk mocht dat, daar zijn ze voor. 

Een bijzondere ontmoeting, je komt niet iedere dag een 

non tegen. Bovendien een mooie uitwisseling tussen 

katholiek en protestant. Ik wist niets van die congregatie, 

en zij heeft die bijbel meegenomen. 

Luchthavenpastor, Mirjam van Nie 
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Agenda  

Van 29 mei tot 2 juli is de kerk gesloten vanwege 

onderhoudswerkzaamheden. In de maand juni zijn 

er geen vieringen dus de eerste viering is weer op 

5 juli. 

In deze periode bent u altijd van harte welkom in 

de oecumenische Gemeenschap De Hooge Berkt, 

Hooge Berkt 16 in Bergeijk (iedere zondag om 

11.00 uur is er een viering) en u kunt uiteraard ook 

naar een dienst in een van de andere kerken in 

Eindhoven gaan. Op zaterdag 13 juni om 14u00 is 

de viering in Oostheuvel waarin emeritus pastoor 

Piet Coemans voorgaat, waar u van harte welkom 

bent. Een kans om elders mee te vieren! 

 

 

Juli  

De Voedselbank vraagt deze maand pastasaus 

Geen Oase en geen Leesgroep deze maand 

Deze maand geen kerkbestuursvergadering 

 

Zo 05-07 Zondag na Pinksteren 9 

10u30 -12u00 Eucharistieviering  

Voorganger em. aartsbisschop Joris Vercammen 

1e lezing Zacharia 9, 9-12 

Gradualepsalm 145, 1-12 

2e lezing Romeinen 6, 16-23 

Evangelie Matteüs 11, 25-30 

 

Belangrijke gegevens  

Adres kerk 

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 

Boschdijk 354 

5622 PA Eindhoven 

https://eindhoven.oudkatholiek.nl 

Pastoor Henk Schoon 

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 

leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 

Emeritus Pastoor Piet Coemans 

piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 

Lector Herman Ueffing 

herman@ueffing.nl / 06-42185123 

Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen 

secretaris@eindhoven.okkn.nl 

Penningmeester Gerrit Coppens 

gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 

Magdalena, Eindhoven 

 

Veilige Kerk 

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk 

te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 

website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  

OKKN vertrouwenspersonen: 

− Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl 

– 06 15 88 03 62  

− Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl –  

06 28 89 27 84 

− zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-

kerk/vertrouwenspersonen/  
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